



Wie, wat en hoe? 
Triple-X staat voor stevige, opzwepende, groovy, energievolle balfolkmuziek. Ze weten als geen 
ander een scheurende jig, maar ook een tedere mazurka te brengen. Met een repertoire van 
traditionals en eigen werk streek de band neer op tal van podia in binnen- en buitenland. Zo 
stond Triple-X eerder op Dranouter Folkfestival, Boombalfestival, Gentse Feesten, Na Fir Bolg, 
Baleynbal, Benenwerk, Folkwoods (Nl), en stonden 3 keer als topact op het Portugese 
dansfestival Andanças. In 2010 gaven ze er de wereldpremière van hun langverwachte cd 
WODKA VASELINE. Het Belgische publiek kreeg zijn première op het Boombalfestival van dat 
jaar. Triple-X speelde sindsdien op tientallen (inter)nationale topbals en -festivals met hun 
gekende drive. Het album kreeg lovende kritieken en wordt vaak beschouwd als standaardwerk 
in het balgenre. 

Ontstaan 
Triple-X is een balformatie die zijn officiële ontstaan kent op het Triskell-festival (Nederland) in 
2006. Daar programmeerde men ‘een Belgische balgroep’ die nog niet bestond en werd 
aangekondigd als ‘Enkele Belgen’ of ‘XXX’. Drie jonge haastig opgebelde folkmuzikanten reden 
die dag nietsvermoedend naar Nederland. Bij aankomst was er geen naam, laat staan een 
degelijk uitgewerkt repertoire. Maar de heren speelden alles uit hun lijf en leden, zo hard zelfs dat 
de elektriciteit af en toe uitging. De kritiek was zo lovend dat een vervolg niet langer kon uitblijven. 

Sinds dat moment ging het snel voor het olijke trio, dat uitbreidde tot kwartet. Ludo 
Stichelmeyer (percussie) werd de nieuwe aanwinst voor Triple-X, dat al bestond uit Bert 
Leemans (chromatische accordeon), Björn Van Hove (viool) en Jeroen Geerinck (DADGAD-
gitaar). Samen brengen ze een mix van traditioneel en eigen werk met als basis een ongelooflijk 
stevige groove.  
Die wordt nog versterkt als Triple-X het podium deelt met de virtuoze bombarde van Stéphane 
Hardy (Fr), die ondertussen een vaste waarde is in de groep.  

Af en toe deelt Triple-X het podium met knallers van gastmuzikanten als Soetkin Collier (zang), 
Philip Masure (gitaar), Philippe Thuriot (accordeon) en Bart Maris (trompet). 


